
  Stichting Mooi Lochem 
  Stiggoor 77 

  7241 LD Lochem 

  T. 0573 257388 

  E. info@mooilochem.nl 

  W. mooilochem.nl 

  KvK nr. 41040603 

  Bank: ING rek. nr. 833548 

 Voorheen stichting Milieubeheer Oost Lochem, sinds 1989 

 Aangesloten bij de Gelderse Milieu Federatie 

 

Uitvaart Willem Knijnenburg, Oud voorzitter Stichting Mooi Lochem 

Gudula Kerk Lochem, 26 augustus 2023 

  

Lieve Sandra, beste familie en vrienden van Willem, 

 

Willem was het creatieve brein achter de Stichting Mooi Lochem. Willem had een 

bijzondere passie en gedrevenheid voor het beschermen van het Lochems buitengebied. 

Dankzij zijn bevlogen inzet, zijn er diverse acties tot stand gekomen die onnodige 

verstening en vernietiging van natuur rond Lochem hebben voorkomen. 

 

Als huidige voorzitter van deze stichting wil ik dit moment graag gebruiken om bij Willem’s 

betrokkenheid stil te staan. 

 

Het begon rond 2005 met de verkoop van landgoed De Cloese  aan een projectontwikkelaar 

die met het onzalige plan kwam om daar in het bos meer dan 100 huizen te bouwen. 

Vervolgens maakte de gemeente het mogelijk om op 5 hectare buitengebied een fiscaal 

aantrekkelijk landgoed te vestigen, inclusief een huis van allure. Wellicht passend in enkele 

contreien maar niet aan de voet van de Lochemse Berg. Zo ook het plan van de gemeente 

om een uniek stuk coulissen landschap om te zetten naar woonwijk van meer dan de 250 

huizen. Dit toen in een tijd van bevolkingskrimp en huizen overschot. 

 

Onder de creatieve leiding van Willem, werd er schriftelijk geageerd naar het 

gemeentebestuur, werden er mooie folders geproduceerd en pakkende nieuwsberichten op 

internet geplaatst.  Dit alles ter stimulering van lokale bewustwording en het creëren van 

maatschappelijk draagvlak voor evenwichtige besluitvorming door de gemeenteraad. De 

acties hebben bijgedragen aan het behoud van waardevol Lochems landschap en een 

verhoging van het maatschappelijk besef van wat wij hebben, en voor volgende generaties 

moeten behouden. 

 

Willem was ook de voorvechter voor het tot stand brengen van de wandelroute De Poort van 

Lochem.  Een wandeling via het Berkeldal, langs het Overlaar en over de Lochemse Berg die 

de bezoeker meezuigt in een zuivere beleving van de natuur. Dit zoals Willem voor ogen 

had en is te lezen in de door hem geschreven omschrijving op onze website. Gemiddeld 400 

bezoekers per maand. Ook hier leeft Willem voort. 

 

En ten slotte wil ik ook even het hertenkamp in Berkeloord vermelden. Ook Willem heeft 

eind vorige eeuw geknokt voor het behoud. Nu is het weer aan de orde en doen wij als 

overlevenden er goed aan om Willem’s voorbeeld te volgen. Zet je in voor het behoud van 

het mooie in je omgeving. Het loont. 

 

Willem, rust zacht.  

 

Gerrit Jan Schepers 
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